
Gert Biesta en kunstonderwijs

*In educatie gaat het om ‘het in dialoog brengen van kind en wereld; het educatieve werk heeft te maken met het in de richting van de wereld keren van kinderen, en het verlangen wekken om 
volwassen in de wereld te zijn, ‘zonder zichzelf in het centrum van die wereld te plaatsen’’. Gert Biesta (Meirieu 2007) Door kunst onderwezen willen worden, 2017
*Het curriculum speelt daarbij een belangrijke rol, als het scala van manieren waarop we de fysieke en sociale wereld kunnen ontmoeten en onszelf en onze vrijheid in verhouding tot die wereld 
kunnen ontmoeten. Gert Biesta Tijd voor pedagogiek, 2018

Kunst
voelen, ervaren, denken, handelen

Kunst
Een fijne plek om te oefenen in dialoog  

Kunst vertraagt, geeft weerstand en welbevinden
Leerling: Kunst heeft iets te vertellen en  

vraagt wat van je. Hoe ga ik daar mee om?
Leerkracht: Welke wereld laat je zien, 

meemaken en begrijpen?

Kind
hoofd, hart, handen

eigenstandig persoon, 
vrijheid

vorming tot 
Persoon-willen-zijn

In dialoog kunnen zijn*:
‘Dat wat ik wil’

mogen verkennen;
Grenzen ontmoeten en 

onderzoeken;
Mijn vrijheid in verhouding 

tot de wereld.

Volwassen
in de wereld willen zijn

Balans tussen
dat wat je zelf wilt en

het appél dat de ander, 
de wereld op je doet.


