
Voor onze ouders,

De rijst die jullie voor ons hebbben klaarstaan, is altijd thuiskomen.

Terima kasih, Reza

多謝, Chee-Han
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GEBAKKEN

RIJST
Tekst en idee Reza & Chee-Han Kartosen-Wong

MET VAN ALLES EN NOG WAT!!!
Met illustraties van �Maria Koutamanis



Aan het eind van de schooldag is Yuna klaar om naar huis te gaan. 
Ein-de-lijk vrij! 
Maar meester Khalid heeft eerst nog een belangrijke mededeling.  

Hij vertelt dat er over een paar dagen een kookwedstrijd op school is. 
‘Wat?!? Zooo cool!’ floept Yuna er enthousiast uit. 
Lekker koken is helemaal haar ding.



Croissantjes? Gemistá? Of toch noedelsoep? 
Nee, dat neemt haar vriend Sam-Ming al zo vaak mee voor de lunch. 
Hamburgers? Tajine met lamsvlees? Het begint haar te duizelen. 

Yuna kan alleen nog aan de kookwedstrijd denken. 
Ze wordt er blij van, maar ook een beetje onrustig. 
Wat moet ze nou maken?!?


