
Verkleden – Ernst, Bobby en de rest 

 
Couplet 1: 
 
Pak een hoed en een sjaal en een hele lange baard 
Je bent ineens een cowboy op een heel snel paard 
Een popster heeft een glimmend pak met een hele gave pet 
Of je gaat gewoon verkleed, verkleed als oom agent. 
 
Refrein: 
 
Voor je het weet, ben je verkleed 
Zodat niemand je herkent  
En je snel iemand anders bent 
Voor je het weet, ben je verkleed 
Zo kun je iemand anders zijn 
Ja, verkleden is fijn! 
 
Couplet 2: 
 
En nu ben ik een barones, met een fraaie muts 
Of een heel beroemde kok, terwijl ik eitjes kluts 
Een ridder of een astronaut, of een heel geleerd regent 
Het is echt eindeloos Ernst als je iemand anders bent. 
 
Refrein 
 
Couplet 3: 
 
Je bent ook heel snel dominee of een zwerver in het bos 
Maar denk ook eens aan een kip of een mooie druiventros 
Een boef of een piraat of tarzan die hard gilt 
Het is hartstikke simpel Ernst: Je kunt worden wie je wilt 
 
Refrein 2x 


