
 

 

“Naar bed, naar bed”, zei Duimelot 

“Eerst nog wat eten”, zei Likkepot 

“Waar gaan we dat halen?”, vroeg Lange Jan 

“Uit grootmoeders kastje”, zei Ringeling 

“Dan ga ik het verklappen”, zei het kleine ding. 


