
Hoe leer je ´groot worden´?
Waarin verschilt jouw wereld van nu, 

met de wereld toen je een kleuter was?

Hoe heeft waar je geboren bent invloed 

op wie je bent?
Is vergelijken met anderen gevaarlijk?

Ben jij nu wie je wil zijn?
Hoe heeft waar je geboren bent invloed 

op wat je kunt worden?

Is geluk voor iedereen weggelegd?
Is het belangrijk om aardig gevonden te 

worden?

Kun je iets leren van ´grote mensen´?
Is het waar? Zijn er twee soorten 

mensen: slechte en goede?


